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Wijkgemeente

Zondag 22 juni 2025 Zuid
Kleur van de zondag: groen

Mededelingen

Kerkdienst 22 juni

Deze zondag vieren we de Maaltijd van de
Heer. In deze dienst zal ik samen met onze
kerkelijk werker Alette van de Lagemaat
voorgaan. We lezen uit Handelingen 2 over de
eerste christengemeente in Jeruzalem. Zij
deelden daar alles samen, bleven bij elkaar en
braken samen het brood. Daar was vreugde en
liefdevolle verbondenheid. Dit maakte een grote
positieve indruk op het hele volk. Een inspirerend
voorbeeld voor ons om kerk te zijn. Belangrijk is
dus dat we als geloofsgemeenschap ons in de
liefde van Christus met elkaar verbinden, in alle
diversiteit van wie wij mensen zijn. En dat we bij
elkaar blijven, en bereid zijn de dingen met elkaar te delen. Dit oefenen we als
wij samen zondag in de kerk het brood breken en de beker met wijn delen, maar
ook daarna aan de koffie of thee gaan. Wat delen we daar?

We zullen, in verband met Veenendaal Pride, voorbede doen voor de
queercommunity. We zijn als PGV lid van Wijdekerk. Die zet zich ervoor in, dat
wie je ook bent, naar wie je liefde ook uitgaat, jij er mag zijn, en jezelf mag zijn,
ook in de kerk. Laat onze PGV een veilige plek zijn, waar je terecht kunt met je
vragen, ook met je verscheurdheid of je nu straight bent of queer. Een plek waar
je je gezien en geliefd voelt, en waar je geloof vindt. We zingen lied 536 uit
“Zangen van zoeken en zien” vertaald door Sytze de Vries:

Liefde vraagt ons om ontferming

tegen wie haar viammen dooft.

Wie haar rechten wil beschermen

vindt in liefde zelf geloof.

Wie voor liefde is geschapen

vreest ook niet bij tegenwind.

Liefde is het hemels wapen

dat de angsten overwint

Ds. Coby de Haan



Bloemengroet
De bloemen gaan met een hartelijke groet van de gemeente en ter bemoediging

naar mevrouw Gijssen.

Aandacht voor elkaar

Rijn van Dijk is na een geslaagde ingreep in het ziekenhuis, gelukkig weer
thuisgekomen. Het is nu afwachten, hoe het verder gaat. Dat ons meeleven en
gebeden hem en Janka goed mag doen.

Onze gedachten en gebed zijn bij Arnold en Henny van 't Hoog, nu Henny in haar
laatste levensfase is. Dankbaarheid en verdriet gaan hand in hand.

Vakantieverlof

Van 20 juni tot en met 13 juli zal ik afwezig zijn vanwege vakantieverlof. Mijn beide
collega’s, ds. Coby de Haan en seniorenpastor Alette van de Lagemaat, zullen in
voorkomende gevallen waarnemen.

ds. Loeki van der Laan

Zondag 22 juni is de eerste collecte bestemd voor KIA Binnenlands Diaconaat:
g Geef vluchtelingen een
thuis!
Nieuwkomers in
Nederland belanden in
lange procedures en
vaak ontbreekt uitzicht op
een betere toekomst.
Kerk in Actie steunt
(kerkelijke) organisaties
die hen helpen met
informatie, advies en
scholing om hun
zelfredzaamheid te
stimuleren.
ook proberen ze een
passend onderkomen te vinden voor wie in een asielzoekerscentrum
wacht op een plek om opnieuw te beginnen.
Geef in deze collecte of maak uw bijdrage over op NL14 RABO 0395 1389 06
t.n.v. Diaconie Prot. Gem. Veenendaal. Bedankt voor je gift!

kerk_ .
inactie




Al 27 jaar zet Stichting Vakaré voor Komlé zich in
voor de ontwikkeling van kansarme kinderen in
Komlé, in het zuiden van Hongarije. Dat doen wij
d.m.v. een studieprogramma voor jonge Roma
die verder willen leren en door diverse activiteiten
te houden voor kinderen in de armste wijk in
Komlé. Dat is de wijk Kenderfdld, de zogenaamde
Zigeunerwijk. Twee keer per jaar willen wij alle
kinderen de mogelijkheid geven om een boek uit
te kiezen. Een goed kinderboek kost in Hongarije
" bijna net zoveel als in Nederland, maar het
gemiddelde inkomen ligt veel lager. Zeker in de
%\ wijk Kenderfold is een boek een ongekende luxe.
Als het weer het toelaat doen we dat bij de
speeltuin want dat is de beste manier om kinderen te bereiken. Bij slecht weer
doen we het in een trappenhuis van een flatgebouw.
Door de boeken gratis aan te bieden en kinderen zelf te laten kiezen, hopen wij
dat de kinderen het leesplezier ontdekken. Want dat kan zo helpen bij hun
verdere ontwikkeling! De kinderboekenwinkel is voor alle kinderen en jongeren
tot 16 jaar. Hartelijk dank voor ieders bijdrage!
Conny van Tuil en Wijny van den Bovenkamp

Samen Eten in het Trefpunt

Elkaar ontmoeten, tijdens een gezellig diner.

Wanneer je vegetarische eet kan je dat aangeven en daar wordt rekening mee
gehouden. Wanneer u graag mee wil eten, maar u hebt geen vervoer, dan kunt
u dat melden wanneer u zich inschrijft.

Vrijdag 27 juni 2025 aanvang 18.00 uur (welkom vanaf 17.30 uur).

Ingang via de Dennenlaan

Opgeven kan bij voorkeur via mail tot en met dinsdag 24 juni 2025

Kosten 5 euro p.p.

E-mailadres: zw-samen-eten@pkn-veenendaal.nl

Ik ben met vakantie. Graag aanmelden via de mail of PGV app.

Hartelijke groet,

Tonny van Woerkom



mailto:zw-samen-eten@pkn-veenendaal.nl

Collecten en kijkcijfers zondag 15 juni

Opbrengst collecten Diaconie € 255,80
Kerk € 229,75

Kijkcijfers Direct 98
Opname 65

Deze mededelingen, de orde van dienst en de agenda zijn ook
te vinden op de website van de wijkgemeente ZuidWest
www.zuidwest.pkn-veenendaal.nl.

Op deze website kunt u zich ook aanmelden voor de
Digitale nieuwsbrief.

De dienst later nog eens beluisteren, en bekijken, kan ook op
www.kerkdienstgemist.nl.

Berichten voor de volgende zondagsbrief kunnen tot uiterlijk
woensdag a.s. worden verstuurd naar

zw-communicatie@pkn-veenendaal.nl.
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